Zuid Amerika Expeditie ZA0703

In juli 2003 vertrokken we voor een tocht van negen weken door Zuid-Amerika. De organisatie was in handen van de uitgever van het Duitse magazine Off Road. Een Duitse vriend, Burkhard, had zich ingeschreven en attenteerde ons op de advertentie in het bovengenoemde blad. Al langere tijd stond Zuid Amerika op ons verlanglijstje. En zoals we wel eens meer doen, kozen we voor deze georganiseerde reis. Georganiseerd en in een groep reizen heeft sterke voor- en nadelen. Beiden kwamen we ze tegen. 

Het vertrek

Op 27 juni hadden we onze TOY, beladen en wel, afgeleverd in de haven van Antwerpen. De papierwinkel was doorlopen en hij stond achter slot en grendel in een container klaar voor het transport over de oceaan. 

Enkele weken later, in de vroege ochtend van 18 juli, bracht Dolf ons naar Schiphol. Bij het inchecken bleek de Air France vlucht naar Parijs overboekt. Na een hectisch gedoe konden we worden overgezet op een KLM-vlucht waarmee we onze aansluiting naar Carácas konden halen. Om ons leed te verzachten kregen we een financiële tegemoetkoming. 

In Parijs troffen we onze eerste Duitse medereizigers. Air France had lekker eten onderweg en 10 uur later landden we in Caracas in Venezuela.

Twee van onze drie tassen bleken echter in Parijs achtergebleven te zijn. Ook nu werden we financieel gecompenseerd (230 Euro uitbetaald in Venezolaanse bolivars). 

Nadat we dit geregeld hadden, bleek onze groep al in bussen te zijn vertrokken zonder ons tweetjes! We namen een taxi en kwamen vlot aan in ons hotel aan de kust, ongeveer 12 km buiten Caracas. De stemming was wel meteen gezet, want wij stelden vast dat die Duitsers probeerden om ons Hollanders te lozen. 

Laat in de middag konden we de auto's ophalen want al het papierwerk was inmiddels afgewikkeld. Men had de ambtenaren tot overwerk weten over te halen. Wat in de drie dagen ervoor niet lukte ging nu in een paar uur. Alle auto's stonden keurig in een loods tussen de cacaobonen. 

Een echtpaar kwam echter later met een KLM vlucht. Helaas kon hún auto niet meer worden uitgeklaard. Na het afstempelen van alle papieren bij de douane (1,5 uur) registreerde onze Garmin-GPS eindelijk de eerste kilometers door Zuid-Amerika.

De twee reservewielen konden weer op het dak (i.v.m. de hoogte van de container tijdelijk ín de auto gezet) en de grote antenne van de zenderontvanger op de voorbumper. De achtergebleven bagage kwam de volgende dag.

Op de zwarte markt werd geld gewisseld tegen een koers van 240 terwijl de officiële koers 160 is.

Eindelijk waren we d'r helemaal klaar voor. Op een klein dingetje na dan. Wij hadden ons een Kenwood zenderontvanger aangeschaft. Bij het installeren bleek dat er een foute chip in zat, waardoor we niet het juiste frequentiebereik konden krijgen. En daarnaast hadden we de microfoon thuis in het doosje gelaten. Bellen met de leverancier in Nederland bood ook geen oplossing. 

Maar alles kwam toch nog goed. Iemand had een reservebakkie bij zich en we konden meedoen in de communicatie.

De auto's

Twee Toyota's Landcruiser 100, een Toyota Landcruiser 80, vijf Toyota's Landcruiser 70 (inclusief onze ex!), vier Mercedessen G, een Dodge Ram 2500, een Nissan Patrol en drie Landrovers Defender. Vijf auto's hadden hetzelfde klapdak dat wij hebben en de rest had ofwel een daktent op een imperiaal of een slaapvoorziening ín de auto.

De inrichting van de diverse auto’s varieerde van een paar losse kisten tot een hele mooie inbouw met allemaal vakken enzo tot warme douche aan toe. 

Veel auto's hadden een tweede tank en anderen gebruikten losse jerrycans. Bijna iedereen reed met BF-Goodrich banden, MT (mud-terrain) of AT (all terrain). En dat terwijl Yokohama de expeditie sponsorde! Zes auto’s beschikten over een lier en vier auto's hadden rijplaten. Alle wagens waren uitgerust met een zenderontvanger met een bereik van ca. 15 km (of tot aan de horizon). 

De groep

Het organisatieteam bestond uit twee expeditieleiders (vader en zoon), een monteur, een arts en een zeer ervaren reiziger (en rallyrijder) met een speciaal geprepareerde auto (uiteraard een Toyota). Er reden drie mannen alléén en er waren zeven vrouwen in het gezelschap. 

Halverwege de rit werden er nog diverse mensen gewisseld omdat zij niet de volle negen weken konden of wilden meemaken. Naast alle Duitsers waren er een Nederlands stel (wij dus), een Luxemburger, een Zwitsers stel en twee Oostenrijkers (“de Wiener” ook wel de “Lords” genoemd). De monteur was de jongste (half 30) en de oudste was 73 jaar. Uiteraard werd er vooral Duits gesproken in verschillende dialecten, maar soms ook Engels wat voor de afwisseling voor ons wel heel comfortabel was.

Hotel en/of kamperen

De hotels waren goed tot zeer goed. Er waren mensen in de groep die het liefst uitsluitend van hotel naar hotel zouden reizen. Kamperen was voor hen een noodzakelijk kwaad. Wij houden echter vooral van kamperen en met name van bivakkeren in bushcamps in de vrije en meestal schitterende natuur. We waren niet de enigen en de keren dat er een keus mogelijk was (hotel of camping) selecteerde zich dat dan ook prachtig uit. Al snel was er sprake van een zogenaamde “Campingfraktion und ein Hotelfraktion”. Wij hadden het zeer naar onze zin in onze club van echte trekkers met wie we fantastische kampeeravonden en nachten hadden.

Off-roaden

Onze off-road ervaring bestond vooral uit het rijden over zandduinen en pistes in de Sahara. Tijdens een cursus terreinrijden hadden we instructies gekregen over en geoefend in de modder. 

Nou daar deden we ons voordeel mee op de savannen van Venezuela en later in de bush van Chili.

Onze auto was een van de zwaardere en kan dus glijden als de beste. Het is dan de kunst om weinig te sturen en aan te voelen hoeveel grip je hebt. Ook door rivieren rijden was een hele ervaring. Het was wel even wennen als er een flinke plons water over kap van je auto komt aangespoeld.

Maar onze TOY deed het fantastisch en heeft ons overal doorheen gesleurd. De wegen waren hard en stoffig en dan weer zéér glibberig. Hele stukken weg konden weggespoeld zijn. 

Het was komisch om te zien hoe mensen reageren als ze in de modder vast kwamen te zitten. Want de ervaring in het offroaden was nogal uiteenlopend, zo ook de manier waarop de auto geprepareerd was. Daar stonden ze dan met hun dure auto's met alles d'r op en d’an, wazig om zich heen kijkend. Ze durfden ternauwernood uit te stappen met hun iets te luxe schoentjes. Tot overmaat van ramp had men dan ook nog van die mini  rvs-sluitinkjes bij zich. Als je daar een ruk aan geeft knallen ze meteen uit elkaar.

Ook onze ervaring met rijden en navigeren op zoutvlakten, in te smalle kloven, door bamboebush en over pampapistes is inmiddels flink toegenomen. 

Muggen en ander gespuis

In de savannen kwamen we onder de muggenbeten te zitten. Na een paar dagen hotelbeschaving in Manaus was de jeuk gelukkig op zijn retour. Gerard zag er wel heel komisch uit: zijn hele gezicht en voorhoofd zat vol. Hij heeft een hekel aan het smeren van antimug middelen. 

De muggen zijn niet eens het ergste. Er waren van die hele kleine dingetje, ze lijken op fruitvliegjes en die komen door alle soorten muskietengaas heen en trekken zich weinig aan van antimuggenspul. En juist deze beessies maakten hele gemene jeukbulten, die ook nog eens heel lang bleven irriteren.

Venezuela

In een groot lang lint ging de groep op weg van Caracas westwaarts via Barcelona (aan de kust) In zuidelijke richting naar Ciudad Bolivar (605 km). Het eerste stuk bij Caracas was snelweg. 

De rest ging over tweebaanswegen door een enkel dorpje. 

Het landschap ging over van een prachtig subtropische kust via landbouwgebieden naar het savannenlandschap.

Vanuit Ciudad Bolivar maakten we een excursie met een klein vliegtuigje 200 km de binnenlanden in (Canaima National Park). We vlogen over de Angel Falls (90 m vrije val) en andere watervallen die zich van de tafelbergen afstorten. We voeren over een meer en wandelden op de savannen en maakten een avontuurlijke wandeling achter een waterval langs. Heel spectaculair.

Van CB gingen we verder naar het zuiden. Zoals onze gids Harry het zei "Now we are leaving civilisation en entering paradise " (Nu verlaten we de beschaving en gaan we het paradijs in). 

We trokken door een prachtig savannenlandschap. Verlieten het asfalt en gingen verder op glibberige modderpistes (het regent daar in die tijd van het jaar heel veel) en door hardstromende riviertjes dieper het nationaal park Gran Sabana (de savannen) in. 

In dit park wonen de Pémonindianen. En alleen deze mensen mogen hier wonen en werken. 

We bivakkeerden aan een rivier bij een kleine indiaanse nederzetting. En overal waren muggen en ander klein steekgespuis. We deden een aantal routes in het Park Sabana onder leiding van gids Harry. Staken nog meer rivieren over, zwommen bij watervallen en voelden ons helemaal off-road. De auto’s zagen er ook helemaal zo uit. Dik onder de modder. 

De route ging verder over het asfalt zuidwaarts richting Brazilië. Na een overnachting op een camping in Sta Helena (grensplaats) waren we driekwartdag bezig met de grensformaliteiten. 

Brazilië

250 km verder vanaf de grens (over tweebaans asfalt) rijdend door een prachtig nat savannen landschap en overgangsregenwoud bereikten we Boa Vista. Ondertussen waren er problemen met een paar auto's, waaronder de Dodge van Ludwig en Ulrike. De koppelingsplaat van de Dodge bleek aan zijn eindje. De volgende dag lag er een traject voor ons van 750 km naar Manaus.

We besloten met drie auto's (ook Burkhard ging mee) al heel vroeg te gaan rijden, zodat we rustig aan konden doen. 

Het was fantastisch om de zon op te zien komen boven het dampige landschap. We gingen van het overgangbos steeds meer het regenwoud in. De eerste 500 á  1000 m langs de weg was meestal open. De mensen hebben de bomen weggebrand om landbouw te bedrijven. Maar er is ook een gebied waar nog niets gekapt is en dan rijd je eindeloos lang (zo’n 150 km) in een groene gang. Dat was het reservaat van de Waimiri- en Atroari-indianen. Deze mensen beschermen hun leefgebied goed tegen de buitenwereld, want ze verboden de passant om foto’s te maken en zelfs om te stoppen.

We vonden het heerlijk om daar te zijn en toen er dan ook nog tropische buien neerkletterden, genoten we nog meer. Regen past zo goed bij het tropisch regenwoud van Amazonia. 

Bij het passeren van de evenaar bouwden we een klein feestje. We dronken champagne en dansten heen en weer over de 0-meridiaan. En zo stapten we het zuidelijk halfrond op en de late winter in. Geleidelijkaan begonnen de anderen ons te passeren.

In Manaus bleken we in hetzelfde hotel te zitten als 13 jaar eerder tijdens de EDA-reis.

Omdat er van alles gedaan moest worden, o.a. bepalen welke onderdelen van de probleemauto's precies nodig waren en ze in Manaus te krijgen, bleven wij in het hotel toen de groep voor drie dagen naar een lodge in het regenwoud ging. Wij hebben die excursie (o.a. hoe overleef je een verblijf in het regenwoud) indertijd al gedaan. Gerard zijn probleemoplossend vermogen en technisch inzicht kwam helemaal van pas. Hij belde de halve wereld over, ontmoette allerlei mensen en we kregen diverse uitnodigingen (op een jacht te varen, om te vissen, een cocktail van een Jeepclub, stadsbezichtiging en een echte Braziliaanse lunch). Alleen het laatste hebben we aangenomen We lunchten met Henk, een Nederlander, die daar 20 jaar geleden terecht is gekomen als vrijwilliger bij het Rode Kruis. Vol trots leidde hij ons in de fabriek die hij had opgebouwd rond. 

Het kostte moeite, maar met de auto’s kwam alles in orde, op de remblokken van de Mercedes na. 

Er was er niet één in heel Brazilië!! Maar ook dat kwam goed. Het bleek dat de mensen bij gebrek aan beter heel vindingrijk geworden zijn. We vonden een werkplaatsje waar ze die remblokken van nieuwe zolen voorzagen.

Toen de groep weer uit de jungle terug was, vertrok de groep richting Porto Velho. 

De “autoreparatieploeg”, waar wij deel van uit maakten, kon pas een halve dag later weg.

Vanaf Manaus middenin het regenwoud staken we de vele kilometers brede Amazone over en hobbelden we verder over rode gatenkaaswegen, stukjes asfalten rode stof. We reden over gammele plankenbruggetjes of werden overgevaren met primitieve pontjes door de lokale indiaanse bevolking. Links en rechts rees het oerwoud op. 

Tegen alle regels in, blijven boeren aan het regenwoud knabbelen. Op verschillende plaatsen brandde het bos of smeulde het na.

Drie dagen deden we over dit traject. Onze pogingen om weer bij de grote groep aan te sluiten mislukten, want hard rijden of in het donker doorgaan, was op deze wegen niet verantwoord. Pas toen we het asfalt (de Pacific Highway) bereikt hadden, konden we vaart maken. En vlak voor de grens met Peru haalden we de rest van het gezelschap eindelijk in.

Het asfalt hield schielijk op bij de grensrivier met Peru. Via pontonnetjes kwamen we aan de overkant.

Peru

En dan in Peru een schitterende klim naar de grote hoogten van de Andes. Zowel rode stof- als barre modderwegen  (nog steeds de Pacific Highway) strekten zich vele vele kilometers voor ons uit. 

We passeerden kleine dorpjes, staken rivieren over met nog meer (één-auto-) veerpontjes, hielpen een tegen de bergwand aan hangende vrachtwagen weer op weg, bivakkeerden voor een streekschooltje, reden door brede rivieren en over wiebelende bruggen, wachtten tot een machine de weg weer vrij had gemaakt van een aardverschuiving. Genoten van schitterende uitzichten door nevelflarden.

Het werd kouder en kouder, wat een een verademing was na de vochtige hitte van het tropische regenwoud en we waren definitief af van al die steekdingen. Maakten een kamp bij een hooggelegen dorp waar Gerard de dorpsjeugd een dolle tijd bezorgde.

Vol ontzag dwaalden we rond in Machu Picchu waar eeuwen geleden de Incakoningen hun koele zomerverblijf hadden en slenterden op de kleurrijke zondagsmarkt van Pisec in de Heilige Vallei. Maar ook kregen we bijna een hartstilstand toen een van onze mede-expeditie auto’s tweemaal over de kop de helling af ging. De video laat vooral lucht zien. We gingen op in de sfeer van Cuzco, namen onder de volle maan en in de vrieskou een warm mineraalbad, zagen een condorpaar vliegen in de Colcacanyon, bemoeiden ons tot aller hilariteit met de ruilhandel op een plattelandsmarkt bij Puno en zagen een indrukwekkende maanopkomst boven het Titicacameer op 4000 m hoogte.

Bolivia

Het kostte enige moeite (en geld) om Bolivia binnen te komen, maar daarna rolden we al snel een lokaal feest in en kregen een motoragent voor de auto die ons La Paz binnenloodste. 

Kilometer na kilometer reden we op stoffige en stenige pistes door schitterende halfwoestijnen met hier en daar rokende vulkanen. Bijna verdwaasd reden  we  over de witte vlakte van het gigantische Uyuni zoutmeer. We genoten van zanderige vlakten met de meest bizarre rotsformaties en van bergmeertjes in steeds wisselende kleuren en verbaasden ons over de aanwezigheid van flamingo’s op deze hoogten in de vrieskou. Met een klein groepje bivakkeerden we op deze ijle hoogten (4500 m) bij het Lago Colorado dat in de ochtendvrieskou (-15C) lag te dampen. En terwijl Gerard zijn ochtendbad nam in de warmwaterbron, wachtten de flamingo’s geduldig tot de zon het laatste laagje ijs rond hun pootjes had ontdooid. We kregen niet genoeg van de geisers (hete stoomfonteinen) en de blubberend kokende aarde in allerlei kleuren op de grens met Chili.

Chili

Chili binnengaan bleek een oorsuizende afdaling! In een kwartier daalden we af van 4500 m naar San Pedro de Atacama dat op een paar honderd meter hoogte in Chili ligt. We gingen terug in de tijd en genoten van het rood lemen en stoffige stadje. Op de camping (met drie auto’s) vierden we de verjaardagen van Ludwig en Iza met een feestelijk ontbijt en life music. We gingen op in het wonderlijke landschap van de Maanvallei, en vroegen ons af of er in de Atacamawoestijn wel leven mogelijk is. Deden bloedstollende trials met de lokale 4x4 club in Antofagasta, zagen een zeeleeuwenkolonie en pelikanen langs de Pacific kustroute met schitterende uitzichten. Vonden onze weg in Santiago en in de bamboejungle, zagen de besneeuwde en rokende Villarica door de wolken heen steken boven een prachtig meer in het merengebied van Chili. 

Vanwege de winter kostte het moeite om een begaanbare pas naar Argentië te vinden,maar ook dat lukte.

Argentinië 

Bij de grenspost vonden we Ludwig en Ulrike terug en tijdens de herenigingborrel werden we ruw gestoord door mannen in uniform met wapentuig in de aanslag. We bleken ons bivak te hebben opgeslagen in een natuurpark (en da mag nie) en vonden alsnog een schitterende plek die de goedkeuring van de parkwachters wel had. We hielden halt in een stadje waar je je in Duitsland waande, luierden bij nog meer meren, staken het continent over in oostelijke richting via de Argentijnse pampa’s, waar we tweemaal een lekke band repareerden. 

Daarna volgden dagen van vele, vele, vele asfaltkilometers door wisselend landschap. En natuurlijk is daar vlees, vlees en nog eens vlees. We aten ervan en dronken de geweldige wijn van het land samen met de voltallige ploeg van een restaurant. Argentijnen eten pas om een uur of elf en onze magen begonnen wat vroeger op te spelen. Zelfs een lokale zanger werd speciaal voor ons opgetrommeld. En zo vierden we feest en sliepen in de tuin van de eigenaar. Noordelijker kampeerden we aan de Uruguay (grensrivier met Uruguay) in een prachtig palmenwoud en weer raakten we onder de indruk van de Iguacu-watervallen op de grens van Argentinië en Brazilië. 

Brazilië 

Twee nachten lieten we ons vertroetelen in het schitterende hotel Tropical bij de watervallen, deden boodschappen in Paragay en bewonderden de indrukwekkende Itaipudam. Door het binnenland van Brazilië, met o.a. een bivak bij een bananenboertje, reden we naar Sao Paulo en vervolgden onze weg via de schitterende kustroute naar Rio de Janeiro. 

Het eind was dan echt in zicht. Wat men over had aan voedsel en kleding werd ingezameld voor de beroemde straatkids van Rio. Na een overvalletje van diezelfde kids en een gezellig afscheidsfeest was het inpakken geblazen. We leverden de auto’s af in de haven en namen afscheid van onze TOY.

Nawoord

Na een voorspoedige vlucht konden we op 21 september op Schiphol onze kleindochters weer knuffelen.

De overtocht van het vrachtschip naar Antwerpen liep flinke vertraging op. Pas op 29 oktober reed Gerard de auto de container uit en kwam ook onze TOY weer helemaal ongeschonden in Utrecht aan.

PAGE  
Pagina 1 van 5

